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“Uw dekolonisatie is niet mijn dekolonisatie.” 
De afgelopen tien jaar is het AfricaMuseum in Tervuren niet alleen grondig verbouwd maar 
heeft het ook in zijn werking enorme veranderingen ondergaan. Dat gebeurt onder de vlag van 
‘dekolonisering’. Maar die vlag dekt vele ladingen. 
Dekolonisering is een ‘containerwoord’ zeggen we daarom. Wat het woord betekent voor de 
ene betekent het niet voor de andere. 
 
Bart Ouvry neemt U mee voor een wandeling door het AfricaMuseum en deelt met U de 
zoektocht naar wat een Museum omtrent Afrika kan of moet zijn in de 21e eeuw. 
De zaal rond racisme is aanleiding om te spreken over de maatschappelijke bewegingen die een 
hoogtepunt kenden tijdens de ‘Black Lives Matter’ beweging. 
De zaal Weergaloze Kunst nodigt uit voor een gesprek rond de betekenis van ‘Afrikaanse kunst’ 
en het functioneren van de internationale kunstmarkt en het debat over restitutie. 
‘Landschappen en Biodiversiteit’ vestigt de aandacht op een uniek kenniscentrum in Tervuren 
over het Afrikaanse Regenwoud en wat dat betekent in de strijd tegen opwarming van klimaat 
of tegen smokkel van hout uit Siberië.  
We kijken samen ook vooruit, wat heeft Afrika ons te bieden en wat kan Europa nog betekenen 
in Afrika in dat berucht ‘dekoloniaal’ perspectief?  
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Jouw kolonisatie, ook mijn kolonisatie? 
Bart Ouvry  

 



Bart Ouvry (1962) groeide op in Gent. 
Hij studeerde er geschiedenis en communicatiewetenschappen aan de UGent. Zijn professionele 
carrière startte in 1982 als leraar geschiedenis in Sint-Niklaas. 
Hij schakelde snel over naar een baan bij het Ministerie van Onderwijs om zich daarna te 
concentreren op meer economische en diplomatieke expertise. 
Als diplomaat was hij voor België onder meer actief in Kenia , Genève en Koeweit. 
Hij was ook een tijdlang woordvoerder van onze FOD. 
Van 2011 tot 2014 was hij de Belgische ambassadeur in Kenia. 
In december 2016 werd hij de ambassadeur van de Europese Unie in Congo. 
In 2018 werd Bart Ouvry het land uitgewezen als tegenreactie voor de Europese sancties tegen 
het regime van de toenmalige Congolese president Joseph Kabila. 
Zijn laatste post in het buitenland was als EU-ambassadeur in Mali. 
Vanaf mei 2023 werd hij voor 6 jaar aangesteld als directeur-generaal van het AfricaMuseum.  
 
BOENDALEBERICHTEN 
Op vrijdag 6 september hebben Anne-Mie Cosijns en Griet Christiaens het voorzitterschap 
doorgegeven aan Ben Van Houtte en Hans Van den Wijngaert. 
Zie hier hun afscheidsspeech.  
 
Beste Boendalevrienden, 
De zomerstop is voorbij en jullie kregen het nieuwe jaarprogramma toegestuurd. 
Stuk voor stuk interessante lezingen, voor elk wat wils. 
Deze keer waren we met z’n vieren om de koppen bij elkaar te steken. 
Want het is tijd voor een nieuwe wind in het bestuur. 
Na vier en een half jaar geven Anne-Mie en Griet de fakkel door aan Ben Van Houtte en Hans 
Van den Wijngaert. 
We kijken terug op een turbulent voorzitterschap. 
Het duo-voorzitterschap was een Boendale primeur, en achteraf beschouwd een 
welgekomen beslissing. Complementair werken, een bredere kijk, samen knopen doorhakken 
en verantwoordelijkheid delen.. 
We hebben de uitdagingen van COVID overwonnen en zijn tot drie keer toe 
verhuisd. Van Duisburg, naar het HHC over Vossem om dan uiteindelijk hier in deze gezellige 
zaal te belanden. 
Twee van onze hoogtepunten waren een debatavond in de Warandepoort en de viering 
van ons 60 jaar Boendale. 
We willen ons bestuur en Johan, onze technieker, bedanken voor hun onvermoeibare inzet en 
waardevolle bijdrage. Samen maakten we het verschil.  
De nieuwe voorzitters en het bestuur zullen met volle energie blijven werken aan het 
succes van de Boendalekring.  
 
Maar wat ons het meest vreugde heeft gebracht is jullie enthousiasme, vriendschap en 
de boeiende lezingen. 
En nu, de officiële overdracht… 
In de geest van de Olympische Spelen kunnen we alleen maar zeggen: 
‘Laat de mannen maar proberen onze sprinttijden te evenaren in deze culturele estafette’ 


